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Hoe gaat het nu met het koor?

Wat een geluk dat we een beroep konden doen op Loek, onze oud-gitarist die zo
vriendelijk was om ons tot twee maal toe uit de brand te helpen met de begeleiding van
de koormiddagen. Edwin, een van onze twee pianisten, moest om persoonlijke redenen
acuut stoppen. Wat een schok voor ons was en heel spijtig is. Zo'n gewaardeerde kracht
wil je niet kwijt. Zo kon het gebeuren dat we op 2 december maar liefst 3 gitaristen in
ons midden hadden, Loek, Mieke en Henk Jan die te gast was en zo nu en dan op een
snaardrum speelde.

Na de zomervakantie waren we goed voorbereid
van start gegaan. We hadden scenario’s opgesteld
over hoe te handelen bij groter wordend risico op
een corona uitbraak. Verschillende zaalopstellingen
werden uitgedacht met bljbehorende maatregelen.
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We hadden dus middagen waarbij in een heel
ruime kring zaten en wel gedanst kon worden,
maar ook middagen waarbij iedereen op zijn
eigen plaats bleef in een zigzag opstelling half
achter elkaar. We hopen natuurlijk ooit terug te
gaan naar een echte kring zoals vroeger; zeg maar code groen.

Hoogtepunten: ‘Herfst komt nader’ , ‘Het avondklokje’ en ‘Midwinternachtzon’. Liedjes
waarbij we vooraf en tijdens het zingen op klankstaven spelen en ‘klingelinstrumentjes’
gebruiken. Het geeft een mooie sfeer.



Solo’s waren er ook veelvuldig te beluisteren. Greet zong niet alleen ‘Het fiere
schooiershart” maar ook ‘Kunt U mij vertellen waar woon ik’, liedjes van voor de oorlog,
die later door zangers als Johnny Jordaan opnieuw zijn uitgebracht. Liedjes die zij nog
uit haar hoofd en met veel gebaar ten gehore kan brengen.

Maar ook het onvergetelijke lied uit 1967 van Toon Hermans ‘Vierentwintig rozen’
waarbij Wout samen met Erna de coupletten zong en het koor: ‘Vierentwintig rozen,
vierentwintig rozen, vierentwintig rozen voor jou.......... lalalalalala’. Johanna trakteerde
ons op een lied van Benny Neyman: ‘Ode aan Maastricht’ uit 1979.

Geheugenkoor Alkmaar in de krant

Op 30 november verscheen er in het
Noordhollands Dagblad een paginagroot
artikel over ons koor.

In het Regiokatern was een hele pagina
ingeruimd voor een prachtig artikel van

Connie Vertegaal met als kop: ‘Liedjes
die je nooit vergeet’.

Naar aanleiding van ons 10 jarig bestaan
maakte ze op 4 november een middag
mee en interviewde Gertje, zanger Wout
en vrijwilligster Erna.

Twee weken later maakte Jan Jong een
aantal prachtige foto’s.

We hopen dat dit artikel mensen
enthousiast maakt om zich bij ons koor
aan te sluiten. Een oproep voor een
pianist, voor eens in de maand, had al
direct effect. Er meldden zich twee
mensen. Dus we vertrouwen erop dat de
vacature binnenkort vervuld zal zijn.




Even voorstellen:

Mijn naam is Erna Res en ik ben alweer een aantal maanden als vrijwilliger verbonden
aan ons geheugenkoor.

Ik doe dat met veel plezier en geniet van het zingen als maatje van Wout en met
elkaar.

Zingen doe ik graag en vind het heerlijk. En ik doe het al zolang ik me herinner. In
koortjes, in een muziektheatergroep. Als stembevrijder ben ik vooral nieuwsgierig naar
de eigen klank van mensen. Ook zing ik graag luisterliedjes in het Nederlands.

En verder hebben mijn man en ik 3 dochters, 6 prachtige kleinkinderen en een moes-
en bloemen tuin.

Om nog meer te genieten van dit alles, besloot ik vorig jaar wat eerder met pensioen te
gaan.

Ik werkte bij de GGD als jeugdverpleegkundige op het consultatiebureau in Alkmaar,
een mooie baan, waarin ik vooral met de start van nieuwe ouders en gezinnen bezig
was.

En dan nu het geheugenkoor, dat lijkt een groot verschil. Maar ik ervaar eigenlijk dat
het vooral gaat om de verbinding die je maakt met mensen, en dat van daaruit er van
alles ontstaat. En... dat zingen een prachtig middel is om je met elkaar te verbinden.

Als maatje van Wout, vind ik het echt gezellig om naast hem te zitten.

Wout en ik, we leren elkaar iedere keer weer beter kennen.

We houden allebei van zingen, en daar hebben we het over, maar ook over bijvoorbeeld
de moestuin, toneel en concerten, die Wout bezoekt.

Dus ik ben blij dat ik door mijn pensioen de ruimte heb gevonden om lekker te zingen in
het geheugenkoor en Wout heb leren kennen.

Erna Res



Nieuw lied in ons repertoire: Jan Klaassen de Trompetter

Jan Klaassen was trompetter in het
leger van de prins, Hij marcheerde van
Den Helder tot Den Briel.

Hij had geen geld en hij was geen held
en hij hield niet van het krijgsgeweld
maar trompetter was hij wel in hart en
ziel.

Het leger sloeg zijn tenten op voor
Alkmaar in het veld,

en zolang geen vijand zich liet zien was
iedereen een held.

De kroeg werd als strategisch punt door
het hoofdkwartier bezet.

De officieren brulden:

“Jan, kom speel op je trompet!”

Ze werden wakker in de goot in de
morgen kil en koud, maar Jan Klaassen
sliep in de armen van de dochter van de
schout.

refrein

De prins sprak op inspectie tot de
majoor van de compagnie:

“Ik zag hier alle stukken wel van mijn
artillerie, Ja zelfs dat kleine in uw kraag
en dat blonde in uw bed.

Maar waar zit dat stuk ongeluk van een
Jan met zijn trompet?”

En niemand die Jan Klaassen zag die bij
de stadspoort zat en honderd liedjes
speelde voor de kind'ren van de stad.

refrein

Jan Klaassen zei: “Vaarwel mijn lief, ik
zie je volgend jaar. Wanneer de lente
terugkomt dan zijn wij weer bij elkaar.”
De winter ging, de zomer kwam, de
oorlog was voorbij.

Maar het leger is nooit teruggekeerd van
de Mokerhei.

Geen mens die van Jan Klaassen ooit
iets teruggevonden heeft, maar alle
kinderen kennen hem, hij is niet dood,
hij leeft!
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Johanna zingt "Ode aan Maastricht”



Portret van een nieuwe zanger:

Joop komt uit een gezin van 7 kinderen. Heeft zoals hij zegt ‘een vreselijke jeugd
gehad’. ‘Ik was een motje dus mijn ouders moesten trouwen’. Joop kon goed leren en
ging naar de H.B.S. Die kon hij niet afmaken want er moest brood op de plank dus geld
verdienen. Joop ging werken als bakker en trok er met de bakfiets op uit om brood te
verkopen.

Toen Joop 17 jaar was leerde hij Hannie kennen, ze waren op slag verliefd ‘en dat is
nooit meer weggegaan’ zegt Joop. Ze zijn inmiddels 55 jaar getrouwd.

Samen met Hannie stapte Joop op de S.R.V. wagen: een geweldige tijd. Ze hebben dit
15 jaar gedaan. Toen de kinderen werden geboren werd er een bedje gemaakt in de
S.R.V. wagen en trokken ze zo de straten door.

Joop heeft van kinds af aan accordeon gespeeld. Hij begon met 100 bas en later 80 bas.
Het echtpaar heeft 15 jaar vrijwilligers werk gedaan in de Nieuwpoort.
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Joop speelde accordeon en zijn vrouw Hannie zorgde voor de hapjes en de drankjes.
Hij had een lijstje met liedjes met bovenaan: ‘Twee reebruine ogen’ van De Selvera’s,
maar ook “De klok van Arnemuiden’, ‘Heb je even voor mij’ en liedjes van Jantje Smit.
Een heel repertoire.

Sommige nummers zingen we al vaak bij het koor zoals ‘Het kleine café aan de haven’,
maar anderen zullen vast een aanwinst blijken te zijn.

Helaas werd het accordeon spelen te zwaar. Joop probeert nu een keyboard, maar met
de linkerhand speel je dan ook op klavier, dat blijkt lastig voor

iemand die altijd de baspartij speelde op knoppen. “
Sinds een maand of 6 zingt Joop samen met Hannie in het :
geheugenkoor. Hannie:
Beiden zijn heel enthousiast en vinden het heerlijk om vrijdag om
de 14 dagen te komen. Hannie laat weten er helemaal voor te Ik how dege middag
gaan. allyd, wy,

Het is een uifje veon

nnie Denneman
Co e Dennema .



Bericht van de penningmeester
Beste zangers, vrijwilligers en vrienden,

Het afgelopen jaar was een roerig jaar
maar heeft ons ook veel gebracht.
Financieel komen we in een wat ruimer
jasje wegens een grotere subsidie voor
2023 van de gemeente Alkmaar waar we
erg blij mee zijn. Dit komt vooral door
het bestuursbesluit om onze dirigent
voortaan te betalen volgens de richtlijnen
van koordirigenten, zoals dit ook gebeurt
bij de ons omringende (geheugen) koren.
De gemeente Alkmaar was hiermee
akkoord en heeft om die reden onze
subsidie voor 2023 verhoogd.

Voor de nieuwe lezers van onze
nieuwsbrief hierbij onze oproep om
“vriend van het koor" te worden . Dit
wordt u door overmaking van minimaal
€ 10,-(meer mag natuurlijk ook) over te
maken op banknummer

NLG94 INGB 0007279827 t.n.v.
Stichting Geheugenkoor Alkmaar. U
ontvangt dan twee keer per jaar onze
nieuwsbrief per mail (eventueel per
post). Vergeet dus niet om bij
overmaking uw e-mail of huisadres te
vermelden. Alvast onze dank voor uw
bijdrage.

Met groet van Gerard Eggerding Voordracht Sinterklaasgedicht



