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Ja dit is wel weer een terugblikje waard van deze middag.
En wat was het orkestje weer top.
Harry onze pianist die de sterren weer van de Hemel speelde.
Mieke de gitarist ook niet weg te denken.
Gertje op de Dwarsfluit en Roos onze Dirigente maakte het geheel weer tot een 
feestje .

Rond half twee kwam iedereen langzaam binnen druppelen; men had er weer zin in 
zo te zien . Blij en enthousiast dat was ieder aan te zien.
3 nieuwe vrijwilligers boden zich aan en zijn van plan om door te gaan.
En daar zijn we heel blij mee .

De warming up: Lekker zwaaien met armen en benen en zo werd alles weer lekker 
los.
De Amsterdamse grachten galmde door de zaal.
En tijdens het lied van de orgelman ging Roos rond met haar centenbakkie .

De duiffies kwamen ook nog langs. En tot grote verbazing werden er een paar 
mooie canons aangeleerd zoals Zingen al te samen en Hemel en aarde.

Ook mooi om te zien hoe een van onze nieuwe enthousiaste zangers de djembe tot 
zich nam. Even wennen maar prachtig om te zien.
En tijdens Het land van Maas en Waal werd er hevig mee getrommeld.

En als slot lekker dansen en swingen op Kom van dat dak af.

Ja en aan alles komt weer een eind ook aan deze fijne middag.

Nu vaarwel, zing vrij en blij, ik denk aan jou, doe het dan ook aan mij.
Lieve mensen, fijn dat jullie er waren en tot over veertien dagen.


