
19 mei, thema lente

Wat was het weer een fijne .warme en super gezellige middag,
Om kwart voor twee kwam iedereen binnen. Allen met veel zin en enthousiasme.
Het orkest was op volle sterkte en maakte er weer een mooie muzikale middag van 
met dwarsfluit, gitaar en piano.
Roos en Gertje maakte de middag compleet met het mooie programma dat door hun 
was samengesteld.
Met het lied de yellow Submarine gingen de armen en de benen de lucht in   t  ijdens de
warming up.
Daarna welkom, welkom, waarin alle namen van de aanwezigen werden gezongen 
en aansluitend het lied Faria.

Roos stal de show met het mooie lied van Sarina het kind uit de dessa. Gehuld in 
een prachtige Batik danste ze als een prachtige Javaanse Danseres.
Brandend zand van Anneke Gronloh was ook weer een toppertje.

Het prachtige lied Lieve Lente, voor velen onbekend, werd snel door Gertje 
aangeleerd en tijdens de Hokey Pokey kwamen de armen en benen weer in 
beweging.
Ook het mooie Edelweiss uit de Sound of Music galmde door de ruimte.

En de klapper: het lied NOYANA .Het mooie hiervan was, dat Gertje een koortje 
samenstelde van een aantal zangers met wie ze de tweede stem instudeerde. 
Geweldig om te zien en te horen hoe prachtig het klonk en wat dit doet bij mensen.

Nog even de vloer op en dansen op de Twips met de handen op de Bips.

De middag werd extra aangevuld met een gedicht van Connie over Het rugzakje.
en van Gerard met een mooi gedicht over de lente.
Als slot een prachtig intermezzo van Gertje en Greta op de dwarsfluit.

We kijken weer terug op een fijne gezellige middag en iedereen ging blij naar huis.


