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Wat hebben we verleden week weer heerlijk gezongen. Terwijl de regen 
en de wind nu toch de herfst aankondigden, liep de zaal weer gezellig 
vol.  Er was koffie, thee en de zonnebloemen stonden als warm welkom 
klaar.

Gertje en Roos warmden ons lijf en onze stem op en na het 
welkomstlied waren we klaar om uit volle borst te zingen. 

Toepasselijke herfstliedjes  zoals: De herfst is zo mooi (een Nederlandse 
vertaling van A Wonderfull World). En werd er bij het lied Herfst komt 
nader sfeervolle muziek gemaakt door de zangers op de klankstaven.

En wat werden we verrast met de solo optredens. Joop zong samen met 
Roos de Zuiderzeeballade , waarbij er her en der een traantje werd 
weggepinkt. Prachtig doorleefd gezongen door Joop

Morning has broken van Cat Stevens werd 2 stemmig gezongen , 
waarbij Wout zeer verdienstelijk de 2e stem voor zijn rekening nam. 
Begeleid door Roos, Erna en piano en dwarsfluit. 

Natuurlijk zongen we verder veel samen en er werd er zelfs , voor wie 
kon en wilde, een volksdans tijdens het zingen gedaan.

Voor we het wisten was de 1,5 uur al weer om en zongen we ons 
afscheidslied: Nu vaarwel.

Het was weer een mooie middag en voor ons was de herfst goed  en 
vrolijk begonnen. 


