
Vrijdag 23 februari 2024
Zoals altijd vult de ruimte zich tussen half 2 en 2 uur met hartelijke begroetingen en blije 
gezichten. Iedereen heeft er naar uitgekeken om weer samen te gaan zingen.
Eerst warmen we zittend op de stoel het lijf op met bewegingen op de melodie  van 
Guantanamera, een oud Cubaans liedje. Dan doen we wat inzingoefeningen en heten we 
elkaar welkom met het Welkomstlied. Ieder zingt daarbij zijn naam.
Vervolgens gaan we de zee op met de liedjes: Op de woelige baren, What shall we do with 
the drunken sailor en Storm op zee (in canon). Het gedicht, dat we daarna horen sluit hier 
mooi bij aan. Het gaat over de bekende vuurtoren J.C.J. van Speijk in Egmond aan Zee. 
Van Speijk was de luitenant ter zee, die "liever de lucht in" ging dan zich over te moeten 
geven. De vuurtoren is een stille getuige van alles wat vandaar vertrok en weer thuis 
kwam.
Tweestemmig zingen we het liedje Yemaja, een afrikaans liedje. Yemaja is de godin van 
de rivier. We zingen het hard en zacht; het klinkt prachtig.
Voor de pauze zingen we nog Als de klok van Arnemuiden, met schwung begeleid door 
Joop op de accordeon. Daarna speelt Joop in de pauze gezellig door met een medley van 
bekende melodietjes. We drinken een sapje en er wordt getrakteerd door een 80-jarige. 
Her en der zoekt men elkaar op voor een praatje.
Na de pauze zingen we Een pot met bonen. Daarbij draait de staande helft van de groep 
door naar de volgende zittende zanger, al handenklappend met elkaar. Nog niet zo 
eenvoudig om te doen, maar het wordt een vrolijke boel.
Allen die willen te Kaap'ren varen is het volgende lied. Dan De boom.
Het intermezzo is een verrassing van Erna en Connie. Met omslagdoek om zingen ze 
liefdevol naar elkaar en met een kwinkslag hier en daar "Omdat ik zoveel van je hou".
In dit lied kun je lekker uithalen en dat doen ze volop. Ze krijgen een enthousiast applaus.
My Bonnie, De kat van ome Willem, Land van Maas en Waal en Zingen al tezamen zijn de 
liedjes die volgen.
Tot slot wordt er in de kring gedanst op O when de saints en nemen we afscheid van 
elkaar met Nu vaarwel.
Het was weer een gezellige en hartverwarmende middag.
We hopen elkaar allemaal terug te zien op 8 maart.
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