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Het inzingen is hilarisch. Roos zingt al zittend klanken die wij moeten nazingen. 
Hoog, laag, brommend, piepend. Een beetje vreemd. Maar al snel zitten we er goed 
in.  
Dan vindt Greet het welletjes. Zij zingt haar eigen variant. Dat hoef je Roos geen 
twee keer te zeggen. Na Greet, krijgt iedereen de gelegenheid om iets voor te 
zingen. Verrassende teksten als  

Moet je doorgaan en niet stoppen. 
Olapetoet 
O, het is zo fijn 
Lekker zingen 

De stembanden en lachspieren zijn los! 
 
Sommige liedjes vervelen nooit. Zo ook het volksliedje Al die willen te kaap’ren 
varen.  

Al die willen te kaap'ren varen 
Moeten mannen met baarden zijn 
Jan, Pier, Tjores en Corneel 
Die hebben baarden, die hebben baarden 
Jan, Pier, Tjores en Corneel 
Die hebben baarden, zij varen mee 

De namen Pier en Tjores verbasteren we zoals altijd tot Piet en Joris.  
Onder dit Terugblikje de hele tekst van het lied.  
 
Greet kent heel veel liedjes en zingt ze graag voor ons. Vandaag is dat Het fiere 
schooiershart (tekst Otto Zeegers, 1919, muziek en uitvoering: Willy Derby). 

Ik loop als een schooier door weer en door wind 
Bij dag en tot diep in de nacht 
Er is haast geen mens me wat vriend'lijk gezind 
Ik word door een ieder veracht 
De dames en heren die gaan me voorbij 
Er zijn er die 'k goed heb gekend 
Ze houden vol afschuw hun kleren opzij 
Uit angst voor zo'n schunnige vent 
 
refrein: 
Maar onder m'n lompen, daar draag ik nog iets 
Waarmee ik de wereld tart 
Daar klopt en daar leeft 
Daar lijdt en daar beeft 
M'n fiere schooiershart 
 
Er was eens een tijd - het is al jaren geleên 
Dat 'k niet zo'n verschoppeling was 
Toen sneed me de wind door m'n kleren niet heen 
Toen drong er geen kou door m’n jas 
Toen had ik ’n woning, toen kende ik geluk 
Toen had ik een vrouw en een kind 



Opeens greep het noodlot me weg met één ruk 
O Go, wat ‘k zo teer had bemind 

Greet houdt het bij deze twee coupletten. Het lied telt er zes. Van ons had ze gerust 
alle zes coupletten mogen zingen. We genieten van haar zang en optreden. 
 
Het volgende lied is een stuk korter. Zo kort dat Bob ervan in de war raakt. Hij roept 
“Gekleurde boek, nummer 184. O, nee, het staat er niet in.” “Staat er wel in”, 
reageert Gertje. “Nee hoor, alleen de titel Always look on the bright side of life.” “Ja, 
dat is de hele tekst Bob!” 
“Ok”, roept Bob dan. “Staat wel in het boek, gekleurde boek, nummer 184!” 
Tja, een lied heeft niet altijd veel woorden nodig om prettig gezongen te kunnen 
worden. 
 
Gertje op haar dwarsfluit en Loek op zijn gitaar spelen de Lambada, een Braziliaanse 
dans. Muziek die in de jaren tachtig wereldberoemd was. Een swingend nummer. Je 
ziet verschillende zangers dan ook ritmisch heen en weer bewegen. 
 
Als we Gute Nacht Freunde gaan zingen, weten we dat de middag bijna om is. We 
gaan nog niet slapen, maar voor nu is de pret op.  
Voor Marja was vroeger heel vaak de pret op terwijl ze dit nog helemaal niet wilde. 
Haar moeder was streng en vond dat kinderen om zeven uur naar bed moesten. 
Altijd en ook als je al ouder was. Marja herkent zichzelf dan ook goed in het versje 
Zomeravond van Annie M.G.  

Ik lig al in bed, 
maar de zon is nog op 
en de merel is zó hard aan ’t fluiten! 
Ik lig al in bed 
met de beer en de pop 
en verder is iedereen buiten. 
De radio speelt 
in de kamer benee 
of is het hiernaast bij de bakker? 
Nou hoor ik een kraan. 
O, ze zetten weer thee 
en ik ben nog zo vreselijk wakker. 
Ik lig al in bed 
en ik mag er niet uit, 
want de klok heeft al zeven geslagen. 
Ik wil een stuk koek 
en een halve beschuit, 
maar ik durf er niet meer om te vragen. 
Ik lig al in bed 
en ik speel met mijn teen 
en de zon is nog altijd aan ’t schijnen. 
En ik vind het gemeen 
dat ik nou alleen 
in mijn bed lig, met dichte gordijnen. 

 
Met vriendelijke groet, 
Marja Ruts 



 
 

Al die willen te kaap'ren varen 
Moeten mannen met baarden zijn 
Jan, Pier, Tjores en Corneel 
Die hebben baarden, die hebben baarden 
Jan, Pier, Tjores en Corneel 
Die hebben baarden, zij varen mee 
 
Al die ranzige tweebak (= scheepsbeschuit) lusten 
Moeten mannen met baarden zijn 
Jan, Pier, Tjores en Corneel 
Die hebben baarden, die hebben baarden 
Jan, Pier, Tjores en Corneel 
Die hebben baarden, zij varen mee 
 
Al die deftige pijpkens smoren 
Moeten mannen met baarden zijn 
Jan, Pier, Tjores en Corneel 
Die hebben baarden, die hebben baarden 
Jan, Pier, Tjores en Corneel 
Die hebben baarden, zij varen mee 
 
Al die met ons de walrus kelen 
Moeten mannen met baarden zijn 
Jan, Pier, Tjores en Corneel 
Die hebben baarden, die hebben baarden 
Jan, Pier, Tjores en Corneel 
Die hebben baarden, zij varen mee 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Scheepsbeschuit

